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In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

 ض:اق  و  ن    ة  ر  ش  ع   م  ل  س  ال   ض  اق  و  ن    ن  أ   م  ل  ع  ا  
 
Weet dat de tenietdoeners van de Islam tien tenietdoeners zijn: 
 

: ر ك  فِ  ع ب اد ة  الل   الأ و ل  :  الل   ، ق ال  ت  ع ال   الش    ت  ع ال 
 
De Eerste: Het toekennen van deelgenoten in het aanbidden van Allah, de Verhevene. Allah, 
de Verhevene, zei: 
 

ر ك  ب ه  و ي  غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش اء﴾   ﴿إ ن  اللَّ   لا  ي  غ ف ر  أ ن ي ش 

 
Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft 
daarnaast wat Hij wil, voor wie Hij wil. [Sūra an-Nisāʾ (4): 48, 116] 
 

 :  و ق ال 
 
En Hij zei: 
 

للَّ   ف  ق د  ح ر م  اللَّ   ع ل ي ه  الْ  ن ة  و م أ و اه  الن ار  و م ا ل لظ ال م ين  م ن  أ ن ر ك  بِ   ص ارٍ﴾ ﴿إ ن ه  م ن ي ش 
 
Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent; Allah heeft hem waarlijk het Paradijs 
verboden, en de Hel zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen 
helpers. [Sūra al-Māʾida (5): 72]  
 

ن ه  الذ ب ح  ل غ يْ    ن   أ و  ل ل ق بْ  .و م  ب ح  ل ل ج   الل ، ك م ن  ي ذ 

 
Hieronder valt het slachten voor een ander dan Allah, zoals degene die slacht voor de djinn 
of voor een graf. 
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: أ لُ  م   الث انِ  ع وه م  و يس  ن ه  و ب ين   الل  و س ائ ط  ي د   الش ف اع ة ، و ي  ت  و ك ل  ع ل ي ه م  ك ف ر  إ جْ  اعًا.م ن  ج ع ل  ب  ي  
 
De Tweede: Degene die tussen zichzelf en Allah bemiddelaars neemt, hen aanroept, hen 
vraagt en op hen vertrouwt, heeft ongeloof gepleegd, met consensus. 
 

: ر ك     م ن  لَ   ي ك ف  ر  الم الث ال ث  .ش  ب  ه م،  ك ف ر  ه   ين  أ و  ش ك  فِ  ك ف ر ه م ، أ و  ص ح ح  م ذ 
 
De Derde: Degene die de afgodendienaren niet ongelovig verklaart, twijfelt over hun ongeloof 
of hun weg als juist beschouwt, heeft ongeloof gepleegd. 
 

ي الن ب    ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س  م ن  اع ت  ق د  أ ن  الر اب ع :  ي ه   م  ل  غ يْ   ه د  م ل  م ن  ه د  م  غ يْ  ه  أ ح س ن  م ن   و  أأ ك  أ ن  ح ك 
اف رٌ. م ه  ف  ه و  ك  م  الط و اغ يت  ع ل ى ح ك  ل  ح ك  م ه  ك الذ ي ي  ف ض    ح ك 

 
De Vierde: Degene die gelooft dat de leiding van een ander dan de Profeet  volmaakter is 
dan zijn leiding, of dat het oordeel van een ander dan hem beter is dan zijn oordeel, zoals 
degene die het oordeel van de Ṭawāghīt1 prefereert boven zijn oordeel, dan is hij een 
ongelovige. 
 

: ئًا مِ  ا ج اء  ب ه  الر س ول  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل   الخ ام س  ي   ]إ جْ  اعًا  ك ف ر    –و ل و  ع م ل  ب ه   - م  م ن  أ ب  غ ض  ش 
ب ط  أ ع م الُ  م  ﴿: و الد ل يل  ق  و ل ه  ت  ع ال    .[﴾ذ َٰل ك  بِ  نَّ  م  ك ر ه وا م ا أ نز ل  اللَّ   ف أ ح 

 
De Vijfde: Degene die iets haat waarmee de Boodschapper  gekomen is, ook al handelt hij 
ernaar, heeft ongeloof gepleegd [ - met consensus. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de 
Verhevene: 
 
Dat is omdat zij haatten wat Allah heeft geopenbaard, dus Hij deed hun daden teniet. [Sura 
Muḥammad (47): 9] - ]2 
 

                                                           
1 Ṭawāghīt: Meervoud van aṭ-Ṭāghūt. Aṭ-Ṭāghūt: Afgeleid van (het woord) aṭ-Ṭūghyān, dat het overschrijden van 
de grens betekent. Dus alles dat aanbeden wordt buiten Allah, terwijl degene die aanbeden wordt tevreden is 
met deze aanbidding, is een Ṭāghūt. De meest omvattende definitie komt van Ibn al-Qayyim, die het als volgt 
beschreef: ‘Alles waarmee de dienaar zijn grens overschrijdt ten opzichte van het gehoorzaamde, de aanbedene 
of het gevolgde.’ Zie: Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn, Al-Qawl al-mufīd ʿalā kitāb at-tawḥīd I (Riyad 1994) 23; 
Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Al-Mulakhaṣ fī sharḥ kitāb at-tawḥīd (Riyad 2001) 11. 
2 Het gedeelte tussen vierkante haakjes is een toevoeging uit Ad-Durar as-Saniyya. 
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: ءٍ م ن  د ين  الر س ول  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س   الس اد س  ز أ  ب ش ي  ت  ه  ، م  ل  م ن  اس  ، أ و  ث  و اب  الل ، أ و  ع ق اب ه ، ك ف ر 
: ل يل  ق  و ل ه  ت  ع ال   و الد 

 
De Zesde: Degene die spot met iets van de Religie van de Boodschapper of de Beloning van 
Allah of Zijn Bestraffing, heeft ongeloof gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de 
Verhevene: 
 

ز ؤ ون  * لا  ت  ع ت ذ ر وا  ق د    ت  ه  ت ه  و ر س ول ه  ك نت م  ت س  للَّ   و آيَ   ك ف ر تُ  ب  ع د  إ يم ان ك م ﴾﴿ق ل  أ بِ 

 
Zeg: ‘Is het Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen 
excuus; jullie hebben ongeloof begaan nadat jullie geloofden.’ [Sūra at-Tawba (9): 65-66]  
 

ر   الس اب ع : ح  ن ه : الص ر ف   -الس   :-و الع ط ف  و م  ل يل  ق  و ل ه  ت  ع ال  ، و الد   ، ف م ن  ف  ع ل ه  أ و  ر ض ي  ب ه  ك ف ر 
 
De Zevende: Magie, waaronder aṣ-Ṣarf 3 en al-ʿAṭf 4. Wie het verricht of er tevreden mee is, 
heeft ongeloof gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 
 

﴾ ف ر  ن ةٌ ف ل  ت ك   ﴿و م ا ي  ع ل  م ان  م ن  أ ح دٍ ح تَّ  ي  ق ولا  إ نَّ  ا نَ  ن  ف ت  

 
Maar geen van deze twee (engelen: Hārūt en Mārūt) onderwezen iemand magie, zonder dat 
zij zeiden: ‘Voorwaar, wij zijn een Fitna (beproeving); dus wees niet ongelovig.’ [Sūra al-
Baqara (2): 102] 
 

ر ك ين  و م ع او ن  ت  ه م  ع ل ى الم   م ظ اه ر ة  الم الث ام ن : :   ش  ل يل  ق  و ل ه  ت  ع ال  ل م ين  و الد   س 
 
De Achtste: Het helpen van de afgodendienaren en het bijstaan van hen tegen de moslims. 
Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 
 

د ي ال ق و م  الظ ال م ين﴾ ن  ه م  إ ن  اللَّ   لا  ي  ه   ﴿و م ن ي  ت  و لُ  م م  نك م  ف إ ن ه  م 

 
                                                           
3 Aṣ-Ṣarf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon afkerig te maken van dat wat hij begeert, 
zoals het veranderen van de liefde van een man voor zijn vrouw in haat jegens haar. Zie: Muḥammad b. ʿAbd al-
Wahhāb al-Waṣṣābī, Al-Qawl al-mufīd fī adillat at-tawḥīd (Sanaa 1425 AH) 50. 
4 Al-ʿAṭf: Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon van iets te laten houden waar hij gewoonlijk 
afkerig van is (wat hij gewoonlijk niet begeert), door gebruikmaking van satanische wegen. Zie: Ibidem. 
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En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allah leidt 
het onrechtvaardige volk niet. [Sūra al-Māʾida (5): 51] 
 

ع : ع  ا الت اس  ر  م ن  اع ت  ق د  أ ن  ب  ع ض  الن اس  ي س ع ه  الخ ر وج  ع ن  ش ر يع ة  مُ  م دٍ ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م ك م ا و س  لخ ض 
م ، ف  ه و   اف رٌ.  الخ ر وج  ع ن  ش ر يع ة  م وس ى ع ل يه  الس ل   ك 

 
De Negende: Degene die gelooft dat sommige mensen de mogelijkheid hebben buiten de 
Sharīʿa van Muḥammad  te treden, zoals Al-Khaḍir de mogelijkheid had om buiten de 
Sharīʿa van Mūsā  te treden, dan is hij een ongelovige. 
 

: ر  : الع اش  ل يل  ق  و ل ه  ت  ع ال   ال ع ر اض  ع ن  د ين  الل  ت  ع ال  لا  ي  ت  ع ل م  ه  و لا  ي  ع م  ل  ب ه ، و الد 
 
De Tiende: Het afwenden van de Religie van Allah, de Verhevene, het niet leren en er niet 
naar handelen. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 
 

ر م ين  م نت ق م ون ﴾ ت  ر ب  ه  ثُ   أ ع ر ض  ع ن  ه ا إ نَّ  م ن  ال م ج  يَ   ﴿و م ن  أ ظ ل م  مِ  ن ذ ك  ر  بِ 

 
En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich 
er toch van afwendt? Wij zullen de criminelen beslist straffen. [Sūra as-Sajda (32): 22]  
 

ر ه .   و لا  ف  ر ق  فِ  جْ  يع  ه ذ ه  الن  و اق ض  ب ين   الُ از ل  و الْ اد   و الخ ائ ف  إ لا  الم و ك لُّه ا م ن  أ ع ظ م  م ا ي ك ون  خ ط راً،  ك 
ب غ ي م ن  و   ث ر  م ا ي ك ون  و ق وعًا، ف  ي  ن   ه .أ ك  ن  ه ا ع ل ى ن  ف س  ا و يَ  اف  م  ل م  أ ن  يَ  ذ ر ه   ل ل م س 

 
Er is geen verschil, wat betreft al deze tenietdoeners, tussen de grappenmaker, de serieuze 
en de vrezende, behalve degene die gedwongen is. En al deze (tenietdoeners) behoren tot de 
meest gevaarlijkste en de meest voorkomende. Het is dus verplicht voor de moslim om ervoor 
op te passen en ervoor te vrezen ten opzichte van zichzelf. 
 

ب ات  غ ض ب ه ، و أ ل يم  ع ق اب ه . لله  م ن  م وج  ب ه  و س ل م .و  و ص ل ى الل  ع ل ى خ يْ   خ ل ق ه  مُ  م دٍ،  ن  ع وذ  بِ   آل ه  و ص ح 

 
Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen hetgeen wat Zijn Woede, en de Pijn van Zijn Bestraffing 
veroorzaakt. Moge Vrede en Zegeningen van Allah zijn met de beste van Zijn schepping 
Muḥammad, zijn Familie en zijn Metgezellen. 
 


